
hand toe te steken, was de lucht geklaard.  Haar 

goedheid voor haar medezusters en het laten 

meedelen in alles wat ze mocht ontvangen, werden 

zeer gewaardeerd.  

Zuster Angeli putte kracht en sterkte uit de dagelijkse 

eucharistievieringen en het kloostergebed. In de kapel 

voelde zij zich dicht bij Christus, die de bron was 

waaruit zij kon putten voor een nieuwe dag en voor 

alles wat op haar pad kwam. Zij ontving van Hem ook 

talenten: zij schilderde, boetseerde, was heel creatief 

en ook haar werkstukken schonk zij weg bij 

gelegenheden van verjaardagen, Congregatiefeesten 

e.d. Haar kamer was tevens haar “atelier” waar zij 

haar creativiteit kwijt kon. Ze was heel dankbaar voor 

deze gave. 

En nu wij haar lichaam terug gaan geven aan haar 

Heer, willen wij zuster Angeli danken voor alles wat zij 

in dit aardse leven heeft mogen doen. Wij vertrouwen 

dat zij bij Christus nu haar eeuwige rust heeft mogen 

vinden en zeggen: tot weerziens zuster Angeli, rust in 

vrede.   
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“In God alone be at rest, my soul;   

for my hope comes from Him”.  
(Ps 62: 5-8) 

 

Van oorsprong was zuster Angeli Chinees-

Indonesisch, maar in 1979 koos zij voor de 

Nederlandse nationaliteit. Voordat zij intrad bij de 

Congregatie had ze al diverse opleidingen voltooid; zij 

was schoonheidsspecialiste, kapster en studeerde 

daarna voor kraamverzorgster en voor vroedvrouw. 

Heel diverse opleidingen waar ze in haar latere leven 

veel aan heeft gehad.  

Zuster Angeli werd in Bandung, Indonesië geboren en 

daar kwam zij in aanraking met de zusters van de 

Congregatie van de H. Carolus Borromeus. Zij raakte 

geïnspireerd door hun werk en volgde de roep van 

Christus om eveneens te kiezen voor het religieuze 

leven. Zij kwam naar Nederland om in het Moederhuis 

haar vorming tot religieuze te ontvangen. Moeder 

Elisabeth, de Stichteres van de Congregatie en haar 

leven en werken werden het voorbeeld voor zuster 

Angeli. Ook zij wilde goed zijn voor de mensen.  

In Nederland en Engeland volgde zij cursussen en een 

docentenopleiding en werkte o.a. in Amsterdam en 

Nijmegen. Zij werd uitgezonden naar Sengerema, 

Afrika in 1967 en 1971 om daar als vroedvrouw te 

werken. Dat werk heeft ze met hart en ziel gedaan, 

hoewel het een zware tijd was met hard werken en veel 

verantwoordelijkheid. Ook verbleef ze jaren in de 

Verenigde Staten, o.a. in Memphis, waar ze 

samenwoonde met de zusters Franciscanessen en veel  

goed heeft kunnen doen onder de arme bevolking. 

Deze tijd beschouwde ze als haar beste tijd: 

maatschappelijk bezig zijn in de sociaal arme wijken 

en projecten begeleiden.  

Zuster Angeli was een familiemens. Toen ze de 

Nederlandse nationaliteit kreeg, betekende dat ook 

dat zij haar familie minder of in elk geval op een 

andere manier zou kunnen ontmoeten. Veel van haar 

familieleden wonen verspreid over de wereld, o.a. in 

Amerika, Indonesië, Duitsland en België, maar met 

iedereen heeft zij heel goed contact onderhouden. 

Pakjes voor zr. Angeli arriveerden met regelmaat uit 

verschillende werelddelen en blij kwam ze dan 

vertellen wat er allemaal in zat en deelde veel met haar 

medezusters. Haar diverse familieleden hebben haar 

regelmatig bezocht en namen haar, ook na haar 90ste, 

mee op reizen door Europa. Moe en voldaan kwam ze 

dan weer terug.  

Het voorbeeld van Christus, goed zijn voor je 

medemens, heeft zuster Angeli steeds voor ogen 

gehad. Zij vulde dat in door hand- en spandiensten te 

verrichten voor haar medezusters, in de communiteit 

een helpende hand te bieden en goed te kijken waar 

haar hulp gewenst was. Niet iedereen kon haar 

hulpaanbod goed plaatsen en dat leverde wel eens 

wrijvingen en onbegrip op. Zuster Angeli had moeite 

met de directheid van sommige opmerkingen en dat 

deed haar verdriet. Maar toen ze wist, dat dit niet 

negatief bedoeld was en haar uitgelegd was dat het 

wellicht beter zou zijn pas na een verzoek de helpende 


