
“In God alone be at rest, my soul;   
for my hope comes from Him”.  

(Ps 62: 5-8) 

  
Met droefheid, maar in dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons 
heeft betekend, geven wij kennis van het vredig heengaan van onze 
dierbare medezuster en tante.  

  

ZUSTER ANGELI 
Maria Immaculata Lim Tien Nio 

  

Zij werd geboren te Bandung op 11 maart 1924, deed haar professie in de 
Congregatie van de Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus op 
16 mei 1961 te Maastricht en is overleden te Maastricht op 9 oktober 
2025. 
 

Het leven van zr. Angeli was voor ons allen een bron van inspiratie. Haar 
toewijding aan de mensheid, haar mededogen en haar onvermoeibare 
inzet voor anderen hebben levens veranderd en harten geraakt.  
Vanuit haar roeping heeft zij haar leven gewijd aan de zorg voor armen en 
kwetsbaren, in Nederland, Tanzania en de Verenigde Staten. Met hart en 
ziel diende zij haar medemensen; als vroedvrouw, docente en bovenal 
als vrouw van geloof.  
Zr. Angeli was een kleine vrouw met een groot hart. Leergierig, kundig en 
creatief, een ware duizendpoot. Naast haar vele ambachten bezat zij een 
bijzondere gave voor kunst; met haar religieuze beeldjes gaf zij 
uitdrukking aan haar diepe spiritualiteit.  
Als oudste zuster van de Nederlandse Regio en als geliefd familielid 
bleef zij betrokken, warm en gul. Zelfs de kleinste gaven die zij ontving, 
deelde zij met liefde met anderen.  
Wij gedenken haar met grote dankbaarheid voor alles wat zij voor ons en 
voor zovelen heeft betekend. Moge zij nu rusten in Gods vrede.  
 
Namens de familie: Namens de Congregatie: 
Mevrouw I. Lim zr. Lisbeth Cicih Ratwasih 
Groetstraat 197 regionale overste 
1024 VE  Amsterdam Postbus 206 
 6200 AE Maastricht 
Maastricht, Onder de Bogen 
9 oktober 2025  
 

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen van zuster Angeli op 
donderdag 16 oktober 2025 om 14.00 uur tijdens de Eucharistieviering in 
de kapel van het Moederhuis, Sint Servaasklooster 14, 6211 TE 
Maastricht. Aansluitend leggen we haar lichaam te rusten op ons 
kloosterkerkhof te Rijckholt. 


