Zusters Onder de Bogen . “Hethuis was niet af,
doch Gij Heer hebt het afgemaakt. ”

Toelevend naar de ontmoeting met haar Heer ging in vrede van
ons heen, onze dierbare medezuster, zus en tante

ZUSTER CORNELA
Anna Aleida Groothuis

Zij werd geboren te Tubbergen op 24 september 1927, deed
haar professie in de Congregatie van de Liefdezusters van de
H. Carolus Borromeus te Maastricht op 16 november 1954 en
is overleden te Maastricht op 6 maart 2022.

Zuster Cornela leefde en beleefde heel sterk de liefde van God
voor haar en haar liefde voor Hem. Hij was haar dragende
krachtin goede en in minder goede tijden. Haar voedingsbodem
hierbij zocht zij in mystieke teksten die zij graag deelde met
anderen en waar zij veel gevoel voor had. Zij maakte Gods
liefde vooral concreet bij haar inzet voor kinderen en voor
mensen die onrecht werd aangedaan. Met name ook slachtoffers
van mensenhandel, waarbij vrouwen haar voorkeur hadden.
Zij hield van de congregatie en was enkele jaren Provinciaal
Bestuurslid, een niet geringe taak. Zij was graag in de
gemeenschap, daar had zij behoefte aan. Zo bouwde zij aan
haar innerlijke huis.

Zij mag nu opgenomen worden in Gods huis, dat Hij voor haar
heeft voorbereid.

Namens de familie Namens de congregatie:
De heer en mevrouw zr. Lisbeth Cicih Ratwasih
G. Morsink-Groothuis regionale overste
J. van Galenstraat 270 Postbus 206
7556 VD Hengelo (Ov) 6200 AE Maastricht

Maastricht, Onder de Bogen
6 maart 2022

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen van zuster Cornela op
donderdag 10 maart 2022 om 14.00 uur tijdens de Eucharistieviering in de
kapel van het Moederhuis, Sint Servaasklooster 14, 6211 TE Maastricht.
Aansluitend leggen we haar lichaam te rusten op ons kloosterkerkhof te
Rijckholt.



